
Dertig Dagen Pasen – 1ste Week 
25 -31 maart 

 
 
Bijbelleesrooster 
 
In het leesrooster van deze week volgen we Jezus van dag tot dag op weg naar zijn sterven. 
Bij elke dag kun je aan jezelf de vraag van Jezus stellen: ’En wie ben Ik volgens jou?’ 
 
Zondag 25/3  Lucas 9: 18-26 
Maandag 26/3  Mattheüs 21: 1-9 
Dinsdag 27/3  Mattheüs 21: 10-17 
Woensdag 28/3 Mattheüs 22: 37-46 
Donderdag 29/3 Matteüs 26: 17-30 
Vrijdag 30/3  Matteüs 27: 45-54 
Zaterdag 31/3  Matteüs 27: 55-61 
 
 
Gesprekspunten 
 
Deze gesprekspunten (en ook de gebedspunten hieronder) sluiten aan bij de preek van 
zondagmorgen. Je kunt ze in de kring gebruiken, maar ook als je met je gezin bent of met vrienden. 
 
-Wie zeg jij dat Jezus is? 
-Wat vind je ervan dat Hij je vraagt je kruis te dragen? 
-Wat doet het je dat Hij op Golgotha aan jou wilde denken? 
 
 
Gebedspunten 
 
-Aanbid Jezus om wie Hij werkelijk is 
-Wees eerlijk over de donkere plekken in je hart 
-Wees ook gerust eens stil 
 
 
Opdracht 
 
Veel christenen kiezen ervoor om in de veertig dagen voor Pasen op een bepaalde manier te vasten. 
Misschien doe je dat dus al, maar anders:  
 

 kies ervoor om één dag te vasten.  
 
Als je vast, ervaar je letterlijk hoe zwak je eigenlijk bent. Het brengt je niet automatisch dichter bij 
God ofzo, maar net zo goed als uitgebreid eten bij feestvieren hoort, hoort vasten bij dagen van 
verdriet en verootmoediging. 
Vasten kan op verschillende manieren: alleen drinken, een maaltijd overslaan, alleen brood eten. 
Wanneer je een maaltijd overslaat, kun je ervoor kiezen die tijd te gebruiken om te bidden. 
 
 


