
Dertig Dagen Pasen – 2de Week 
1 – 7 april 

 
 

Bijbelleesrooster 

 
Onze Heer Jezus Christus was de eerste en enige die stierf en weer opstond – en toen niet nog eens 
hoefde sterven. Hij heeft een nieuw leven gekregen. De Bijbel vertelt wel van andere mensen die 
even dood waren en toen hun (oude) leven terugkregen. Zij moeten later alsnog door de dood heen. 
Maar toch is in het licht van Pasen hun eerste opstanding een symbool en een belofte: God gaat de 
dood verslaan. Luister deze week naar hun verhalen. En geloof: dit is wat mijn God aan het doen is. 
 
Zondag 1/4  Matteüs 28: 1-20  (Pasen) 
Maandag 2/4  Genesis 2: 15-17, 3: 8-15 (Geen opstanding, wel belofte ipv. dood) 
Dinsdag 3/4  2 Koningen 4: 25-37  (Elisa en de vrouw uit Sunem) 
Woensdag 4/4  Lucas 7: 11-17   (De jongen uit Naïn) 
Donderdag 5/4  Johannes 11: 32-44  (Lazarus uit Bethanië) 
Vrijdag 6/4  Handelingen 20: 7-12  (Eutychus uit Troas) 
Zaterdag 7/4  1 Tessalonicenzen 4: 13-18 (Wij ook) 
 
 

Gesprekspunten 

 
Deze gesprekspunten (en ook de gebedspunten hieronder) sluiten aan bij de preek van 
zondagmorgen. Je kunt ze in de kring gebruiken, maar ook als je met je gezin bent of met vrienden. 
 
-Vind jij Pasen wel eens moeilijk om te geloven? 
-Wat helpt je om wel in Pasen te geloven? 
- Kun je een moment in je leven noemen, dat (je geloof in) Pasen belangrijk voor je was? 
 
 

Gebedspunten 

 
-Aanbid Jezus om zijn overwinning op de dood 
-Leg je onzekerheden of twijfels aan Hem voor 
-Vraag God om je ogen te openen voor tekens van de kracht van Pasen in jouw leven 
 
 

Opdracht 

 
Vasten was dus een manier om naar Goede Vrijdag en Pasen toe te leven. Nu is het Pasen geweest. 
Dan ligt het voor de hand dat je dat viert met een maaltijd. Misschien had je al een mooi paasontbijt. 
Maar wat let je om deze week een feestmaal te vieren? En nodig vooral ook bekenden uit en 
vrienden (of juist niet-vrienden). 
 

 Organiseer deze week een feestmaal  
 
Misschien dat je nu denkt: geloof gaat toch over geestelijke dingen en niet over eten en drinken? 
Bedenk dan, dat niets zo geestelijk is als een gezamenlijke maaltijd (denk aan het Avondmaal). 
En bedenk dat God zijn zegen graag aan ons geeft via al die heel gewone dingen, zoals dat eten. 


