
Dertig Dagen Pasen – 3de Week 
8 – 14 april 

 
 
Bijbelleesrooster 
 
Pasen in de kerk. Dat is het thema van deze week. We liepen op zondag 8 april mee met de 
Emmaüsgangers. Herkenbare types. Je zult maar meemaken wat zij meemaakten. Van hoop naar 
teleurstelling. Van teleurstelling naar huis. Terug naar af. En niet nog een keer het hoofd op hol laten 
brengen. Jezus laat hen helemaal uitpraten. Daarna vertelt Hij als het ware nog een keer hun verhaal 
maar dan met de rode draad van zichzelf er bij in. En dan blijkt het verhaal en ook hun verhaal toch 
verder te gaan. Juist in de gebrokenheid van teleurstelling breekt Hij het brood. Kerk zijn vandaag is 
delen in elkaars leven, een plaats zijn waar verhalen gehoord worden en waar biddend gezocht 
wordt naar hoe God verder gaat. Ook met jou en mij. 
 
Zondag 8/4  Johannes 20:11-18  Jezus komt langs en noemt je bij je naam 
Maandag 9/4  Lucas 24:36-49   Jezus verschijnt opnieuw 
Dinsdag 10/4  Lucas 24:50-52   Geloof blijft levend door God te loven  
Woensdag 11/4 Psalm 42   Stem geven aan de rouwe werkelijkheid van het leven 
Donderdag 12/4 1Petrus 1:3-12   Hoopvol midden in het weerbarstige leven 
Vrijdag 13/4  Efeze 3:14-21   De rijkdom van Jezus’ opstanding samen uitpakken 
Zaterdag 14/4  Psalm 16   Bidden om inzicht en vreugde van Gods nabijheid 

Gesprekspunten 
 
Deze gesprekspunten (en ook de gebedspunten hieronder) sluiten aan bij de preek van 
zondagmorgen. Je kunt ze in de kring gebruiken, maar ook als je met je gezin bent of met vrienden. 
 

ü Wat voor verschil maakt het voor jou als de Emmaüsgangers een echtpaar was genaamd 
Kleopas en Maria (die bij het kruis stond)? Zie bijvoorbeeld ook: 
http://www.raadvankerken.nl/?b=2956 (Barend Kamphuis) 
https://www.nd.nl/nieuws/theologenblog/theologenblog-emmausgangers-anno-
2016.1858700.lynkx (Rob van Houwelingen) 

ü Welke passage of gebeurtenis in de bijbel helpt jou verder als je teleurstelling o.i.d. ervaart? 
ü Hoe doe jij dat: luisteren en blijven luisteren zonder gelijk antwoorden te geven of jouw 

ervaringen te benoemen? 
ü Er zijn van die momenten dat je ogen plots opengaan en je nieuwe schatten ontdekt of meer 

van Jezus ziet. Deel die momenten eens met elkaar. 
 
Gebedspunten 
 

- Stort je hart uit voor God. Breng dagelijks de nood van een ander gemeentelid voor God. 
- Bid dat God jouw ogen en de ogen van de ander opent voor ‘Jezus die langszij komt. 

 
Opdracht 
 

è Het voorjaar nodigt er toe uit: Maak een wandeling met iemand anders en praat over 
hoe God in jouw leven doorging waar jij dacht… 
Luister eerst alleen maar naar elkaar, vraag door. Geef niet te snel oplossingen. 

 
 


