Dertig Dagen Pasen — 4% Week
15-21 april

Bijbelleesrooster

Met Pasen heeft God zijn kracht laten zien en die kracht is nooit verdwenen, de gaat alleen maar
verder. Het is die kracht waaruit jij mag leven, ook in je dagelijks werk.

Zondag 15/4 Efeziérs 1: 18-23 Kracht van God in Pasen, in ons

Maandag 16/4 Genesis 3: 16-20 Even reéel: er is een vloek

Dinsdag 17/4 Psalm 127: 1-2 Dromen van zegen

Woensdag 18/4 Jeremia 29: 4-7 Niks mis met huisje, boompje, gezin
Donderdag 19/4 2 Tessalonicenzen 3: 6-13 Bid en werk voor dagelijks brood

Vrijdag 20/4 1 Petrus 2: 11-18 Petrus is het met Paulus eens

Zaterdag 21/4 Kolossenzen 3: 22 —-4:1 Vgl. Efeziérs 6: 5-9, van de preek van 15/4
Gesprekspunten

Deze gesprekspunten (en ook de gebedspunten hieronder) sluiten aan bij de preek van
zondagmorgen. Je kunt ze in de kring gebruiken, maar ook als je met je gezin bent of met vrienden.

-De enige van wie je slaaf bent is Christus - hoe geef je die vrijheid vorm in je dagelijkse bezigheden?
-‘Doe je werk met plezier’ — hoe kun jij in je dagelijkse werk vrolijk voor de Heer bezig zijn?
- God deelt mensen niet in hokjes. En jij?

Gebedspunten

-Vraag God dat Hij zijn kracht, die Hij liet zien in Jezus’ opstanding, ook in jou aan het werk zet.
-Bid voor de collega of chef, aan wie je de grootste hekel hebt.
-Loof God, wanneer je zijn verlangen naar een gave wereld ook in je eigen hart ontdekt.

Opdracht

Er zijn teveel mogelijkheden om op te noemen, voor een concrete opdracht bij dit onderwerp. Je
kunt bv. een boek over het onderwerp lezen (bv. Tim Keller, ‘Goed werk’ voor het bijbelse
perspectief of Stephen Covey, ‘De zeven eigenschappen’ voor de praktijk). Maar ik kan geen betere
opdracht bedenken dan eentje van zon drieduizend jaar geleden:

‘Vier de sabbat, want dat is een bijzondere dag.’

(Serieus: hou één dag vrij, en wees geen slaaf, maar geniet en droom. Daar worden de andere zes
dagen veel mooier van.)



