
Dertig Dagen Pasen – 5de Week 
22-28 april 

 
 
Bijbelleesrooster 
 
Pasen in de buurt. Dat is het thema van deze week. In de preek heb ik in een beeldverhaal iets 
verteld over de hoop die in ons leeft. Wij zijn vandaag de ‘message in a bottle’ voor onze tijdgenoten. 
Wij zijn veelal de enige ‘bijbel’ die ze te lezen krijgen. Vaak gaat dat net zo fragmentarisch als in het 
beeldverhaal. Petrus legt de vinger bij het leiden van een goed leven. Leef het leven waar je in 
gelooft. En weet te vertellen wat de hoop is die in je leeft. Doe dat bescheiden maar overtuigd. 
Probeer niet de ander te overtuigen. Maar vertrouw op God. Hij gebruikt alle fragmenten die 
aanspoelen op de vloedlijn van iemands leven om er een begrijpelijk verhaal van te maken. 
 
Zondag 22/4  1Petrus 2:1-10   Samen als kerk ben je geroepen tot verkondiging 
Maandag 23/4  1Petrus 2:11-17  Leef het leven waarin je gelooft. 
Dinsdag 24/4  Kolossenzen 4:2-6  Een houding die verder helpt.  
Woensdag 25/4 Psalm 67   Zegen die weerspiegeld wordt 
Donderdag 26/4 1Korintiërs 15:1-8 Een mooie compacte evangelie presentatie. 
Vrijdag 27/4  Romeinen 1:1-4  En nog zo’n mooie samenvatting die schittert! 
Zaterdag 28/4  Openbaring 21:1-7  Hoop doet leven. ‘Ik maak alle dingen nieuw!’ 

Gesprekspunten 
 
Deze gesprekspunten (en ook de gebedspunten hieronder) sluiten aan bij de preek van 
zondagmorgen. Je kunt ze in de kring gebruiken, maar ook als je met je gezin bent of met vrienden. 
 

I. In gesprek met niet gelovige mensen kun je maar zo het verlangen hebben de ander in één 
gesprek om te praten. Een soort ‘gospel-download’ waarbij het besturingssysteem vervangen 
wordt. Vaak is wat wij kunnen doen veel eenvoudiger, de bites. De kleine stukjes. God maakt 
er wel een lopend verhaal van. Twee opdrachten: deel met elkaar hoe daden van jou hebben 
gewerkt als getuigenis van het evangelie. Deel met elkaar een mooi moment van getuigen 
met woorden. 

II. Gemiste kansen…, daar praten we meestal liever niet over. Doe het dan nu toch maar eens. 
Wees mild voor jezelf en elkaar en probeer er van te leren.  

III. Geef eens compact woorden aan de hoop die in je leeft. Leer van elkaars verwoordingen. 
Schrijf ze desnoods op, stop ze in je portemonnee, noteer ze in je smartphone, prent ze in je 
hoofd. Zodat je de kansen die God je geeft ook echt kunt benutten.  

 
Gebedspunten 
 

- Dank God voor zijn onuitsprekelijk mooie Woord, die verzameling samenhangende 
fragmenten. 

- Bid om alertheid zodat je de gelegenheid die je krijgt van God ziet en ook echt gaat benutten. 
Bid om liefdevolle wijsheid het juiste te doen en te zeggen. 

 
Opdracht 
 

è Wees alert op kansen die je krijgt om te getuigen met woorden.  
Vat moed, grijp de kans en vertel aan een buur wat de hoop is die in je leeft. 

 


